
































gen waren ze daar geland. Daar kon je nooit
meer door. Het was veel te gevaarlijk om door
te varen en dus gingen de schepen ten anker
bij Lekkerkerk.

Eten en drinken

Met twintigduizend mensen en zonder eten,
drinken en medische voorzieningen lagen we
ineens  verspreid over Groot-Ammers,
Bergambacht, Streefkerk, Kinderdijk en al die
andere plaatsen. Er gingen mensen dood en er
werden baby's geboren. Het was een vreselijke
toestand en er dreigde muiterij. Sommige men-
sen waren zo bang dat ze met de sleepboot
terug wilden. We zijn toen met de schepen
weggegaan en ergens aan de kant gaan lig-
gen. Door toedoen van een burgemeester aan
de wal kwamen in al die dorpen langs de rivier
de bakkers in het geweer. Ze bakten de hele
nacht en zelf verdeelden wij het brood over de
schepen. We regelden nog meer, want aan de
overheid en de militairen had je weinig. Wie
had er nu ook op zo'n oorlog gerekend? Dat
parachutisten achter de linies zouden landen?

Rotterdam

Toen, op 14 mei, begon het bombardement op
Rotterdam. We zagen het gebeuren. De vlieg-
tuigen kwamen over en Rotterdam brandde.
De hele binnenstad stond in brand.

Naar huis

Na de capitulatie waren we blij dat het afgelo-
pen was. Met de bezetting hadden we weinig
op, maar gelukkig konden de Veenendalers
weer naar huis. Op bevel van onze comman-
dant, die krijgsgevangen was maar nog wel de
leiding had, keerden we nog dezelfde dag
terug naar het Ingense Veer. De stemming aan
boord was nu heel anders natuurlijk. De terug-
reis duurde een uur of negen. Op donderdag
16 mei kwamen we met de lege schepen terug
in Rotterdam en meldden we ons weer bij de
commandant van de Vaartuigendienst.
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Herman van Gelderen, 2001. (Collectie Jan Visser.)

De auteur goochelt wat met het aantal inwoners van Veenen-
daal en het aantal evacués. Feit is dat Stichts Veenendaal in
1940 ruim twaalfduizend inwoners had. Met dank aan Wim
Dijkstra te Veenendaal en Jan Visser te Stavoren. Laatst-
genoemde interviewde Herman van Gelderen op 26 april 1999.
De oud-sleepbootkapitein is geboren op 14 april 1919 en
woont in Gorkum (redactie).

















































































































































































































































































































































































